
Tossavond, 100 jaar tc Ready.  

Zo'n kleine 50 leden van tc Ready  hebben  woensdagavond 3 mei  onder mooie 

weersomstandigheden voor een gezellige tossavond gezorgd.  Na het echec  van Tennis on Tour kon 

de jubileumcommissie nu wel een grote groep leden verwelkomen.  

Al bij het inparkeren van de fietsen en auto's was duidelijk, dat er op ons tennispark wat te vieren 

viel. Daar kon je niet omheen.  Wel overheen: de rode loper en  onderdoor: de blauw-gele 

ballonnenboog.   

Vanaf half 7 druppelden de eerste leden binnen, waar men  onthaald werd met  een kop Marriekoffie 

en jubileumgebak (incl. logo 100 jaar TC Ready).  Vervolgens opende Jaap Aaten deze avond door 

iedereen welkom te heten en in het bijzonder Alie ( dames gaan voor) en Heyo ten Have.  Jaap vroeg 

vervolgens aandacht  voor de activiteiten die we  dit jubileumjaar  gepland hebben.  Geen grootse  

revue a la Gravelballenshow (60 jarig bestaan, animator Henk Kroon), geen jubileummusical  waar  

de geest  rondwaarde van Cotton Eye Joe (75 jarig bestaan,  Reini van der Laan, schrijfster en 

regisseuse), maar wel veel andere ook leuke festiviteiten. 

Daarna  gaf Jaap het stokje door aan ondergetekende met het verzoek om de aanwezigen door de 

avond heen te leiden.  Een min of meer wat officiëler eerste  gedeelte, maar niet te...  En een 

informeel gedeelte.  

Harry   verraste de toehoorders door te beweren, dat  tc Ready  niet 100, maar slechts 46 jaar 

bestaat.  In 1977 werden de statuten herschreven i.v.m. het niet  hoofdelijk aansprakelijk kunnen  

stellen van bestuurleden  in bv. financiële kwesties. Destijds  werd in één moeite de spelling  uit 1923  

'tc Reddy'  aangepast. Voor de bollebozen onder ons:  Over 4  jaar bestaat tc Ready  dus precies  50 

jaar.  Misschien iets voor jou?  Zitting nemen in "de 50jaartcReady jubileumcommissie"?   Meld je 

dan nu aan bij het bestuur, staat ook nog eens goed op je cv. Uit ervaring verklap ik, dat zulk  

commissiewerk superleuk en dankbaar  is.  

Dan de oefenbaan.  Zoals jullie weten en gezien hebben: De oefenbaan is het vorig jaar opgeleukt 

met een multi speeltoestel. Regelmatig hebben  kinderen van leden en broertjes/zusjes van 

jeugdleden hier al lol aan beleefd.  

Waar we ook lol aan gaan beleven is de nieuw geschilderde oefenmuur. De  1e oefenmuur dateerde 

uit 1971 en stond waar nu het net  van onze oefenbaan hangt.  Die muur kon aan beide kanten 

bespeeld worden. In 1985 was daar het beste van af. Er werd o.l.v. Gary Koning en medewerking van  

Piet Burg en ? Steenhuis  een nieuwe muur geconstrueerd.  Een zware klus, omdat  eerst de stronken 

en wortels van 8 gevelde  populieren uitgegraven moesten worden. Na 6 zaterdagen  hadden we een 

nieuwe betonnen oefenbaan plus muur.  Tof  trouwens, dat dhr. Koning (aan de bar) en mevr. Koning 

(achter de bar) de tijd gevonden hadden om er deze avond de hele tijd bij te zijn.  Met barvrienden 

Akkie, Aaito en Heyo werd de avond eigenlijk te kort.  



      Forever young: Heyo, Gary en Aaito 

De muurschildering is uitgevoerd door Sven Folkerts en Merijn Jansse van Noordwijk, van de 

streetartgroep 'fairly odd painters'.   Ze hebben geschiedenis en actualiteit mooi met elkaar 

gemengd. Kijk maar naar het vliegtuigje linksboven met een banier waarop: tc Reddy 1923 en 

rechtsboven een drone met  eveneens een banier, waarop tc Ready 2023. Ook een mol, die 

zich vertwijfeld afvraagt: "Wie heeft er op mijn kop gepoept?, twee windmolens, een poes, die speels 

naar tennisballen grijpt, enz. Er worden binnenkort nog een paar parachutes geschilderd, waaraan 

halve tennisballen hangen. In 1983 (alweer een jubileum) vloog Aty van der Horst in een vliegtuigje 

over ons tennispark  en de omgeving van de Eextaplas om daar  voor de schooljeugd 200 halve 

tennisballen aan parachutes naar beneden te laten zweven.  We zijn benieuwd of  er anno 2023 nog 

mensen zijn, die daarvan nog weet hebben of zelfs wat van in bezit hebben.  Ter ruiling aangeboden 

1 eigentijdse dopper tegen 1 authentieke halve tennisbal aan parachute. 

Niet alle wensen van de brainstormsessie konden Sven en Merijn  verbeelden. Geen 

aardgasvlammetje,  aardbevingsschadetje , kunstgebit,  lieveheersbeestje (zinloos geweld), op blote 

voeten spelende tennisster,  regenboogkleuren van de lbhti gemeenschap...  En zelfs de  voor ons zo 

kenmerkende langsrijdende trein haalde de muur niet, maar de trein eiste  wel even ons aller 

aandacht op. Wat was het geval?  Juist op het  moment van Harry's  opsomming  naderde de trein 

van 7 uur, minderde  snelheid  en bleef -heel gepast- even stilstaan. Alsof het afgesproken werk  

was... 

Ook nieuw  op de muur zijn de scoremogelijkheden.  Je kunt bijvoorbeeld jezelf  uitdagen door de bal 

in  mikpunten te plaatsen.   



               

Nadat Harry namens alle leden Marrie Versluis voor al haar inspanningen met een bloemetje 

bedankte en iedereen  naar buiten dirigeerde richting oefenbaan, onthulden Aly en Heyo ten Have 

het kunstwerk op de oefenmuur. De ooh's en aah's waren vervolgens niet van de lucht. "Een 

waarderende reactie van echte kunstkenners", aldus   Sven en Merijn . 

 

                  

 

Na de onthulling tekenden onze jeugdleden Kuba en Floortje voor 

de opening van de muur door ons hun talent wat tennisslagen betreft  te demonstreren.   

Fijn, dat onze tennistrainer Berend Jan Kremer  in een warming-up  met hen de kneepjes  van 

tennissen op een tennismuur  had doorgenomen. 

Aan de achterkant van de oefenmuur hebben Sven en Merijn als toegift een prachtige ninja turtles 

voorstelling gemaakt. Vanaf baan 3 en 4 goed te zien, wanneer je aan de spoorkant tennist. 

 

 

 



Na  dit gedeelte was er tijd voor de groepsfoto. Zoals je ziet, niet iedereen helemaal in het wit.  De 

echt goede verstaanders, die er werk van gemaakt hebben,  pik je er echter zo tussenuit. Mooi man! 

Daarna was het tijd om te tossen. Het werd leuk, laat en vooral gezellig. En de prijzen van deze 

avond: Een prachtige dopper. In  slecht Nederlands: 'n Echt verzoameldinkie. Wees der zunig op!  

Als voorzorg heb ik  intussen met een  watervaste viltstift m'n naam er maar even duidelijk opgezet: 

Harry.  

We hopen je binnenkort snel weer op ons tennispark te kunnen begroeten.   

Oh, ja.  

 Wist je dat we sinds 3 mei 2023 in het bezit zijn van een heus  ballenkanon. Heyo ten Have schonk 

op deze dag zijn ballenkanon aan de vereniging. En dat moest vanzelfsprekend direct ingewijd 

worden. Na  plm.  35 jaren in volledige rust doorgebracht te hebben in de schuur  van de fam. ten 

Have schoot het apparaat er lustig op los. Het retourneren van de afgeschoten ballen  bleek nog niet 

zo gemakkelijk te zijn.  En hoe kan het ook anders, Jaap A. wees  de  ruim 35 jaar oude tennisballen 

als hoofdschuldigen aan. Het zou ook eens aan jezelf liggen.  

 

 

  



 

 

 

  

 

   

  

 


